
Hr. Ms. Freyr 

 
6-11 OKTOBER 1967 

 
Den Helder, Alkmaar, Den Helder 

 
Commandant: luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie L. H. K. van Vuurcn 
 

6 oktober Ontmeerden te 08.20 uur te Den Helder. Via het Noordhollands Kanaal werd te 14.00 uur Alkmaar bereikt, 

  waar aan de Kanaalkade tegenover de Ringersfabriek werd afgemeerd. 
  De leden van het bestuur van de 8 oktober vereniging Alkmaar Ontzet kwamen ter verwelkoming aan  

  boord. Te 20.30 uur werd aan boord een ontvangst gegeven voor het bestuur van de vereniging en het  

  college van burgemeester en wethouders. 
8 oktober De burgemeester en leden van de 8 oktober vereniging werden aan boord ontvangen om vanaf het schip 

  waterskidemonstraties gade te slaan. Bij afwezigheid van de bestelde geluidswagen werd van de  

  scheepsomroep gebruik gemaakt. 
  Het schip werd op geregelde tijden opengesteld voor bezoekers. 
9 oktober Te 21.00 uur woonden de commandant en officieren een ontvangst bij ten stadhuize. 
  Tijdens het bezoek was het schip des avonds geïllumineerd. De commandant nam deel aan de festiviteiten 

  ter gelegenheid van de herdenking van het ontzet. Hierbij waren tevens aanwezig kapitein ter zee J. S. 

  Snellen van Vollenhoven als vertegenwoordiger van de commandant der zeemacht in Nederland en majoor 

  der mariniers S. J. Hameete als vertegenwoordiger van de commandant van het korps mariniers. 
  Na een taptoe van de marinierskapel werd door een aantal genodigden aan boord het vuurwerk  

  gadegeslagen.  

11 oktober Ontmeerden te Alkmaar te 09.00 uur en meerden te Den Helder te 15.40 uur. 
 

Nautische bijzonderheden 

 
Bij de vaart door het Noordhollands Kanaal werd in beide richtingen enkele malen uit het roer gelopen, als het schip werd 

gepasseerd door diepgeladen zandboten, die slechts het midden van het kanaal konden houden. 

 

************************************************* 


